Nachtelijk

schrijfster

Wat doe je als verpleegkun-
dige tijdens de loze uurtjes in
de nachtdienst? Je kunt gaan
lezen, of wat op internet
surfen. Maar je kunt ook je
gedachten en situaties die
je tijdens je diensten hebt
meegemaakt opschrijven.
Dat laatste deed Petra van
Elst, verpleegkundige in het
UMC St Radboud in Nij-
megen. Haar ervaringen in
het ziekenhuis bundelde ze
in het boek Anekdotes.doc.
Ze beschrijft zeer gedetail-
leerd in welke grappige,
ontroerende en bijzondere
situaties ze als verpleegkundige soms terechtkwam.
Met soms een stevig woord over een patiént of arts,
maar niet zonder respect. Overigens spaart ze zichzelf
niet als ze beschrijft hoe een oudere dame met cogni-
tieve stoornissen haar terecht wijst als ze ongevraagd
haar luier bevoelt. “Je kunt patiénten als arts of ver-
pleegkundige alles laten doen, want ze vertrouwen je.
‘Als zij het zeggen zal het wel zo zijn’. Maar door deze
dame werd ik toch even gecorrigeerd en op m’n plek
gezet”, vertelt Petra. Anekedotes.doc leest gemakkelijk
en is herkenbaar voor verpleegkundigen, maar zeker
ook boeiend voor alle andere geinteresseerden.




