De Naaktgier

De Naaktgier. Waar komt die absurde naam vandaan?

Volgens mij zijn alle dieren toch naakt, op een enkele hond na die helaas de dupe is
geworden doordat hij een ziek baasje heeft getroffen. Een baasje die vindt dat honden
toch ook mooie kleren mogen dragen. Voor alle seizoenen wat wils.

De Naaktgier schijnt dus echt naakt te zijn.

Net zo naakt als de bavianen in de dierentuin. Als je naar ze kijkt heb je ook meteen
uitzicht op hun schattige roze billen. Ik vind ze er persoonlijk zeer onsmakelijk uitzien.
Als ze hier nu eens modieuze onderbroekjes voor zouden verzinnen, dan hoorden ze
van mij geen onbegrepen en belachelijk makend woord. Dat was zinvol.

En voor de mens, terecht dat deze niet naakt is. De mens ziet er uiteindelijk toch ook
beter uit met kleding aan. In de sauna denk ik altijd, het is dat het moet, naakt met z'n
allen. Maar ik ga niet voor het uitzicht, echt, ik ga voor het Turks stoombad met weinig
zicht. Vooral als mensen hun gene nog verliezen, alsof ze kunnen gaan zitten in de
sauna zoals ze maar willen. Nee, dat kan niet in de saunal! Ik kijk toch liever tegen een
zwembroek of badpak aan.

De Naaktgier. Op het journaal zie ik beelden van deze vogels. Ze zien er inderdaad niet
zo schattig uit als andere vogels, zeker niet doordat het lijkt alsof ze de veren die ze
hadden, uit hun lijf hebben gepikt.

Als ze zich volledig uitspreiden dan zijn ze wel drie meter breed. Past dus niet echt in
een voliere. Onze kat die dagelijks thuis komt met prooi, zal het waarschijnlijk ook niet
winnen van een Naaktgier.

Het probleem met de Naaktgier is dat er geen voedsel meer is te vinden in Spanje. Dode
beesten mogen niet meer aan de gieren aangeboden worden omdat ze op deze manier
ziektes kunnen verspreiden.

En daarom komt de Naaktgier naar Nederland.

Alsof we hier alles wat dood gaat aan de kant van de weg neerleggen? Slechts dood
vee wordt hier aan het einde van de oprit van het boerenbedrijf gelegd, klaar om
opgehaald te worden. Maar dan wel met een deksel erover. Nog niets te eten dus voor
de gieren.

Wat blijft er dan over volgens de gierdeskundige van het NOS-journaal?

Inderdaad, de peuters van Nederland! Als de Naaktgier maar voldoende honger heeft en
echt nergens een rottend kadaver kan vinden, dan zal hij toch levend vilees gaan
zoeken.

En de gierdeskundige heeft volgens mij zelf geen peuters thuis. Vol overtuiging en met
een lichtelijke grijns op zijn gezicht, vertelt hij het verhaal. Alsof hij denkt, het zijn toch
maar rotpeuters met rotouders. Weg ermee! Hij ziet nog geen belang in de peuters die
later ook volwassen zijn en die later onderdeel zijn van de beroepsbevolking: om in ons
levensonderhoud te voorzien als we oud zijn.

Alsof hij eindelijk kan vertellen wat hij al zo graag heeft willen doen: “ Over een groot
kadaver doet zo’'n groep gieren ongeveer drie kwartier. Dus zo’n peuter, dat moet wel
gaan lukken in tien minuten. Voor je het weet hebben ze de gaten in de ribbenkast
gepikt om zo tot de rijk doorbloedde organen te komen.”

Of hij het zo letterlijk verteld heeft en in deze volgorde, dat is mij ontgaan.

Maar dat is wel het belangrijkste deel van de boodschap die hij over heeft willen brengen
aan de Nederlandse bevolking.




Bij rampen en andere vervelende gebeurtenissen ben ik gewend dat het NOS-journaal
zich tot doel stelt om juiste informatie te verstrekken maar geen paniek te veroorzaken
onder de bevolking.

Dus als het alarm in de wijk de komende dagen af zal gaan, dan ren ik naar binnen met
mijn kinderen. Ik sluit alle ramen en deuren en zal mijn televisie aanzetten. Om te horen
of de gierdeskundige gelijk krijgt: “Naaktgier in aantocht!”

Wat te denken van het ingelaste journaal met een verslagen Sacha de Boer die nog
steeds alle rust uitstraalt. En wat te denken van de verslaggever die snel is afgereisd
naar de speeltuin waar het gebeurd is.

En de directeur van de kinderopvang die commentaar geeft, dat het toch altijd zo’n lief
en rustig kind was. “We zijn allemaal verslagen.”

En wat te denken van Balkenende die met zijn altijd gemaakte serieuze gezicht zijn
oprechte deelneming uit aan de familie en de nabestaanden.

Ik ga bijna denken, het is tenminste eens wat anders dan zinloos geweld.

Het is zinvolle voeding. Voor de Naaktgier. Die niet voor niets is afgereisd naar
Nederland.

Voor mij alleen de Naaktgier in de dierentuin. Nog even bekijken als we van de bavianen
komen. Voordat we aan de patat gaan in het restaurant, met fristi.
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